CAPO SANT'ANDREA

Een vondst! Alles is hier aangenaam bescheiden
van omvang; het dorp zelf - alles is te belopen

- de hotels, de bars en restaurants en ook het
strand. Maar alles wat je nodig hebt voor een
heel aangenaam verblijf is er. Rust is hier
belangrijk, of beter, de bezoekers hier van jong
tot oud komen voor natuur en ontspanning en
niet voor een wild uitgaansleven. Een niet te
missen attractie is aan het einde van de dag bij
de Capo (kaap) Sant’Andrea naar de ondergaan-
de zon gaan kijken (foto rechts). Als het heel
helder is kun je Corsica zien liggen.
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LIMONE DI SANT'ANDREA

In de ruim 50 jaar dat ze getrouwd is heeft
Lonia Fiorillo een prachtige tuin aangelegd
achter Hotel Cernia. Met vele exoten maar ook
met een collectie citrusbomen waaronder de
Sant’Andrea-citroen. Op donderdag geeft de
charmante Lonia met veel plezier een rondlei-
ding door ‘haar’ tuin die 10.000 m? groot is.
Wie wil aanhaken moet even bellen om te
reserveren. hotelcernia.it




ZEE, ZON, STRAND

Natuurlijk kun je bedjes en parasols
huren op het zandstrand van Sant’
Andrea, maar een groot deel is ‘vrij’
strand dus zonder enige verplichtin-
gen, maar zo’n bedje is toch wel lekker.
De zee loopt hier langzaam af dus
ideaal voor kleine kinderen. lets
oostelijker - nog steeds aan dezelfde
baai - ligt het kleine strandje van
Cotoncello, dat tot de mooiste van het
eiland wordt gerekend. En overal is het
water o zo blauw, in vele schakeringen.

MARCIANA

Voor wie een uitstapje dichtbij wil maken om
wat historie en cultuur op te snuiven, is er het
stadje Marciana. Zo is er een Pisaans fort waar
je vanaf de toren een prachtig uitzicht richting
zee hebt en een klein archeologisch museum.
Maar de charme zit hem vooral in de kleine vaak

steile straatjes, een paar leuke winkeltjes en de

panorama’s die je de bergen, de zee en in de
verte het Toscaanse vasteland tonen.
visitmarciana.it




MADONNA DEL MONTE
Behalve zee biedt Sant’Andrea ook
bergen met diverse mooie wandelingen.
Waar vroeger terrassen voor wijnbouw

waren tegen de hellingen, zijn sinds de

jaren 60-70 weer bossen te vinden. En je
kunt hier ook moeflons en everzwijnen
spotten die er vele zijn op het eiland.
Een aanrader is de wandeling naar het
Santuario della Madonna del Monte,
een stevige klim van ruim 600 hoogte-
meters. Via de staties van de kruisweg
(zie hierboven nr. VI) kom je uiteindelijk
boven bij het kerkje dat altijd open is
met daarnaast een bron met heerlijk
water. In de zomer van 1814 heeft
Napoleon hier nog even in het huisje
naast de kerk gelogeerd met zijn Poolse
vriendin Maria Walewska waar ze in alle
rust hun gang konden gaan .
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DUIKEN EN SNORKELEN

Vlakbij het strand van Sant’Andrea is duikschool
Il Careno gevestigd. Eigenaar Andrea (rechts) en
instructeur Cristiano (links) weten je op
deskundige en vriendelijke wijze te begeleiden
bij een snorkel- of duikexpeditie of -cursus.
Uiteraard helpen ze je ook aan alle benodige
materiaal. Vlakbij Sant’Andrea valt er al het een
en ander onderwater te zien maar iets verder
weg bij het kleine strandje van Pomonte ligt het
wrak van de Elviscot, een Italiaanse vrachtschip
dat in 1972 op de rotsen liep. ilcareno.com




TIPS EN ADRESSEN
SANT'ANDREA

Algemene informatie

caposantandrea.it

Slapen

Via caposantadrea.it kun je diverse accom-
modaties vinden en reserveren. Wij sliepen in
het aangename Hotel llio (hotelilio.com) dat
verspreid over diverse plekken kamers heeft,
waaronder een suite direct aan zee. Eigenaar
Maurizio Testa biedt bezoekers ook een gidsje
met favoriete restaurants.

Uit eten

« Bij Il Saraceno (foto’s) heerlijke antipasti,
sympathieke bediening en een mooi uitzicht.
Via dei Prati 5, +39 353 3522831.

o Trattoria di mare La Nassa,

Via S. Gaetano 84, +39 333 705 3943.

» Ristorante Il Sottomarino,

Via S. Gaetano, 12, +39 0565 908101.

e Ristorante da Sauro, Via Sant’Assunta, 103,
+39 0565 908006, www.hotelsantandrea.com.



