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room with a view

Porto Ercole is in Nederland vooral bekend vanwege de  
voormalige vakantievilla van de Oranjes, maar hier is ook 
hotel Il Pellicano te vinden, one-of-a-kind.
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il Pellicano
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Een Master Deluxe-suite;  
hapjes op het terras van  
Bar Il Pellicano; cocktail-
specialist  Federico Morosi.  

 L ange tijd waren de 
 Oranjes de smaakmakers 
van Porto Ercole. In 1959 
liet prins Bernhard hier 
een villa bouwen en tien
tallen jaren lang bracht 

de koninklijke familie de zomervakantie 
door in L’Elefante Felice, ‘de Gelukkige 
Olifant’, vernoemd naar Bernhards favo
riete dier. Na de dood van Bernhard en 
Juliana in 2004 stond de villa een aantal 
jaren te koop. Uiteindelijk werd er in 
2011 een nieuwe eigenaar gevonden, maar 
die besloot het huis te slopen. En zo is er 
definitief een einde gekomen aan de 
koninklijke allure van Porto Ercole. 
Maar de buur van de Gelukkige Olifant, 
het iconische hotel Il Pellicano, kan ook 
bogen op een verleden – en heden – met 
illustere gasten. Il Pellicano werd in de 
jaren zestig gebouwd als een klein luxe
hotel door de Britse vliegenier Michael 
Graham en zijn Amerikaanse jetset
echtgenote Patricia Daszel. De aanwezig
heid van koningin Juliana was een  
van de redenen van Graham om voor 
Porto Ercole te kiezen. Zoals een van  
de  vroegere gasten zei: ‘Ze was niet 
 glamourous, maar een Nederlandse 
 koningin die in Italië vakantie viert,  
dat was iets speciaals. Koningin Juliana 
zette Porto Ercole op de kaart.’ De Neder
landse royals werden graag geziene 

 gasten in Il Pellicano. Bernhard leidde 
het jaarlijkse backgammontoernooi in de 
zomer en Juliana dronk graag een droge 
martini bij de Grahams. 
Toen al was Il Pellicano the place to be. 
Sophia Loren, Carlo Ponti, Bing Crosby  
en Charlie Chaplin mochten tot de  
gasten worden gerekend. En in juli 1967 
ook de succesvolle Italiaanse zakenman 
Roberto Sciò, die vanaf zijn eerste bezoek 
ieder jaar terugkeerde en in 1979 het 
hotel overnam. 

Cocktailworkshop
Als je met de auto aankomt heb je eerst 
helemaal niet de indruk dat je het 
 terrein van een exclusief vijfsterrenhotel 
betreedt. Maar dat besef dringt zich 
 langzaam op. Alleen al het uitzicht over 
zee vanaf het hoofdgebouw is adem
benemend mooi en natuurlijk is de 
 service perfect. Niet vermoeiend slaafs, 
maar aangenaam correct en voorkomend. 
Als eenvoudige bezoeker heb ik een 
 buitengewoon prettige ‘standaardkamer’ 
met een groot terras. In totaal telt  
Il  Pellicano vijftig kamers, suites en 
 cottages, alle ingericht door Marie Louise 
Sciò, de dochter van Roberto. Het meest 
exclusief is de Master Deluxesuite met 
privézwembad en een open haard in de 
woonkamer. Uiteraard niet goedkoop, 
maar wie op de kleintjes moet letten >
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kan Il Pellicano sowieso beter overslaan. 
Na me in mijn kamer geïnstalleerd te 
hebben breng ik allereerst een bezoek 
aan de kleine gym van de Pelliclub.  
De club herbergt ook nog een calidarium, 
een stoombad op z’n Romeins, een 
 kapper, en je kunt hier allerlei (schoon
heids)behandelingen ondergaan.  
Maar ik houd het bij een bescheiden 
workout in de gym en kijk daarna nog 
even in het winkeltje dat zich naast  
de Pelliclub bevindt. Piepklein maar 
 stylish, en ik kan een Tshirt met het 
onweerstaanbare logo van Il Pellicano 
niet laten liggen. 
Vervolgens staat er een cocktailwork
shop op het program. Bartender  
Federico Morosi vertelt enthousiast over 
de cocktails die in de bar verkrijgbaar 
zijn. Opvallend zijn de fraaie glazen 
waarin het een en ander aan ons wordt 
voorgezet om te proeven. ‘Ik wil mijn 
cocktails niet in standaard glazen 
 serveren, dus ik ben op zoek gegaan  
naar allemaal mooie klassieke glazen.’ 
Federico werkt hier inmiddels acht jaar 
en is duidelijk trots op zijn vak. 
Deze avond houden we het ‘eenvoudig’  

en eten we in de Pelligrill, het buiten
restaurant dat is uitgerust met warmte
lampen voor de wat frissere avonden. 
Smakelijke gerechten komen op tafel en 
de sfeer is zeer ontspannen, iets wat 
 overigens voor het hele complex geldt. 

Verjaardagsfeestje
Na het ontbijt de volgende dag met keuze 
uit een enorm uitgebreid buffet, ga ik 
richting het strand van Il Pellicano. 
Daartoe kun je het pad dat zich naar 
beneden kronkelt nemen, maar dat  
kun je natuurlijk niet van alle gasten 
verwachten, dus er is ook een lift die 
door de rotsen naar beneden gaat. In het 
wit geklede jongens zorgen dat je ligstoel 
klaarstaat en uiteraard worden er naar 
believen drankjes en hapjes bezorgd. 
Na de lunch in de Pelligrill met een 
 salade en daarna een verrukkelijke 
 risotto met frutti di mare, begeleid door 
een wijn die twee kilometer verderop 
wordt gemaakt, keer ik nog even terug 
naar het strand. Ik zou me heel snel dit 
lome, luie ritme eigen kunnen maken, 
bedenk ik terwijl ik in de warme 
 zonnestralen baad. >

Het uitzicht van Bar 
All’Aperto; het strand; 
het kenmerkende logo 
van het hotel komt 
overal terug. 

Ik zou me heel snel dit lome, luie ritme  
eigen kunnen maken, bedenk ik terwijl  
ik in de warme zonnestralen baad
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Het aperitief gebruiken we die avond in 
de All’Aperto Bar. Een aanzienlijk deel 
van de veelal wat oudere gasten is Ameri
kaans en het blijkt dat Il Pellicano toch 
wel een bijzondere clientèle aantrekt. 
Vooral de dames hebben uitgepakt en 
dragen stijlvolle, originele creaties.  
Een van de Amerikaanse echtparen 
 vertelt dat ze na dertig jaar weer terug 
zijn in Italië en dezelfde trip langs 
 ‘klassieke’ hotels maken als destijds.  
Er wordt gezellig gebabbeld en daarna 
gaat iedereen langzamerhand naar het 
naastgelegen restaurant Il Pellicano,  
dat met een Michelinster is bekroond. 
We zitten op het terras met een magisch 
uitzicht op het zwembad en de zee.  
De Pelligrill is vanavond afgehuurd voor 
een verjaardagsfeestje van een Russisch 
meisje dat achttien wordt. Twintig gas
ten, en we horen in de wandelgangen  
dat alleen het drankbudget al tien
duizend euro bedraagt. Wij kunnen de 
festiviteiten vanaf onze plek een beetje 
volgen en ondanks alle drank blijft het 
een vrij ingetogen partijtje.
Wij krijgen in de tussentijd allerlei 

gerechten van chef Sebas tiano Lombardi 
voorgeschoteld. Tja, wat kun je ervan zeg
gen? Het eten is uitstekend, de wijnen 
zijn heerlijk en de service is sympathiek. 
Een ouder Amerikaans echtpaar iets 
 verderop geniet overduidelijk van het 
tripje naar Porto Ercole. De liefde lijkt 
nog niet bekoeld, want  tussen de gangen 
door pakken ze telkens elkaars hand.  
Het is goed toeven in wat nog steeds the 
place to be blijkt te zijn. ✦

✦ Il Pellicano
Loc. Sbarcatello, Porto Ercole
tel. +39 0564 858111
www.pellicanohotel.com

✦ Verblijf
Tenzij je een fortuin wilt uitgeven aan taxi’s 
of alleen op het eigen terrein wilt blijven,  
is het aan te raden met een auto te komen, 
want Porto ercole ligt zes kilometer verderop 
en de weg ernaartoe is geen bijzonder mooie 
wandeling. Uiteraard kun je het hotel ook 
per helikopter bereiken. Via het hotel kun je 
overigens verschillende activiteiten boeken, 
zie daarvoor de website. 

Het hotelterrein; het 
strand heeft lig plekken 
op verschillende 
niveaus; Bar All’Aperto.

Il Pellicano trekt toch wel een bijzondere 
clientèle. Vooral de dames hebben uitgepakt  
en dragen stijlvolle, originele creaties


